
 
 
In editie 2024-07 was een artikel opgenomen over de gebroeders Westlake. 
Drie broers, gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor vrijheid. 
Meerdere families in Canada hadden meer dan één kind te betreuren. 
 
Zonder het verdriet van anderen te bagatelliseren noemen we hier een aantal Zilveren Kruis 
moeders die drie kinderen verloren. 
 
1955 mevrouw Regina Reboldus    3 zonen 
1956  mevrouw Gertrude Edna Reynolds 3 zonen 
1958  mevrouw Helen Forestell   3 zonen 
1959  mevrouw Degnie Asta Anderson 3 zonen 
1963  mevrouw Mary Stodgell   3 zonen 
1964 mevrouw Bernadette Rivait  3 zonen 
 
Eén familie willen we hier speciaal belichten omdat zij een wel heel bijzondere bijdrage 
hebben geleverd aan de strijd tegen een volstrekt fout regiem. 

 
1960 Nationale Herdenkings (Zilveren) Kruis Moeder - Julienne Cantin 

 
Mevrouw Julienne Cantin uit McCreary, 
Manitoba, was de Nationale Herdenkings 
(Zilveren) Kruis Moeder van 1960.  
 
Tijdens de Remembrance Day 
ceremonie in Ottawa op 11 november 
1960 legde ze op 80-jarige leeftijd een 
krans aan de voet van het National War 
Memorial namens alle moeders die een 
kind hebben verloren in militaire dienst 
voor Canada. 
 
Mevrouw Cantin, die zelf het ‘Legioen 
van Eer’ van de Franse regering had 
ontvangen, stond bij de Gouverneur-
Generaal van Canada en ontving haar 
drie Zilveren Kruizen, waarbij ze de 
natie voorging in een stil eerbetoon. 
 
Ze zei: “Ik doe dit niet voor mezelf, maar voor de kinderen die het verdienen. We hebben hen 
nooit gevraagd om te gaan.” 
 
Op 4 november 1940 stierf haar zoon, soldaat Wilfrid Cantin, tijdens een 
trainingsoefening met de Fort Garry Horse. 
 
 
Op 9 oktober 1942 sneuvelde een andere zoon, Flying Officer Clement Francis Cantin, 
in dienst bij de Royal Canadian Air Force. 
 
 
Op 26 november 1943 sneuvelde een derde zoon, Flying Officer Maurice Raoul Cantin, 
ook hij diende bij de Royal Canadian Air Force. 
 
 
 
 

Ter beschikking gesteld door de familie.   © Albert Cantin 

https://veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2851123
https://veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/1536129
https://veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2078960


 
 
Noël en Clement (Nivon) landden in 
Frankrijk op D-Day en Noël raakte twee 
keer gewond terwijl hij diende bij de Fort 
Garry Horse. 
 
Julienne en Amedee Cantin 
(oorspronkelijk uit Bretagne, Frankrijk) 
trouwden in 1910 en begonnen een 
landbouwbedrijf in de buurt van 
McCreary, Manitoba. 
 
Samen brachten ze tien kinderen groot, 
negen zonen en één dochter. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen 
alle tien kinderen, evenals een 
schoondochter, dienst bij de Canadese 
strijdkrachten. 
 
De zonen Lionel, Clement, Maurice, 
Joseph en Albert gingen bij de Royal 
Canadian Air Force. 
Wilfred, Amidee, Clement (Nivon) en 
Noël namen dienst bij Fort Garry Horse 
van het Canadese Pantserkorps. 
Dochter Marie diende overzee als verpleegster bij het Royal Canadian Army Medical Corps. 
Toen Wilfred in 1940 overleed, ging schoondochter Evelyne bij het Canadese Women's Army 
Corps en diende ook overzee. 
 
De buitengewone bijdrage van de Cantins aan de Tweede Wereldoorlog is misschien wel de 
grootste bijdrage van één Canadese familie. 
Noch moeder, noch vader Cantin moedigden hun kinderen aan of ontmoedigden hen om 
dienst te nemen; ze waren patriottisch en geloofden in de zaak. 
 
Conclusie: het respect voor onze Canadese bevrijders kan niet groot genoeg zijn. 
 

Herman Sligman  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


